Dagverslag: 


Maandag 5 december was er natuurlijk Sinterklaas. En was gevraagd om te komen. Rond 07:45 was ik daar aangekomen, en gingen we het plein versieren en de boxen aansluiten. Alle kinderen kwamen vol spanning en blijdschap naar het schoolplein met ze vader/moeder. Toen alle kinderen er waren (rond 08:30) gingen we gezellig met ze alle voor het podium staan en sinterklaas liedjes zingen en natuurlijk in volle spanning wachten op de sint en ze pieten. Rond 08:45 kwamen de pieten en sinterklaas, en gingen we met ze alle een dansje doen voor de pieten en de sint. Na het dansje voor de sint, gingen alle kinderen weer naar de klas. En ging iedereen weer zijn progamma volgen de groteren groepen gingen natuurlijk surprise doen en de kleine kinderen spelletjes en in de kring. Om een uur of 10:00/10:30 kwam de sint met de pieten in de klas, om met de kinderen te praten wat ze allemaal hebben gemaakt door sinterklaas (bijv. een taartje voor wellespiet). En ze gaven iedereen een handje kruidnoten. Na dat iedereen iets had verteld aan sinterklaas of aan de pieten gingen ze weer weg. Maar natuurlijk voor dat ze weggingen gaven ze de kinderen nog iets leuks! Maderijen, een zakje (waar memorie en een zakje kruidnoten in zaten). En natuurlijk een zak vol met cadeaus voor iedereen kind! Na dat ze weggingen, gingen we de zak met cadeaus uitdelen iedereen had ze eigen cadeau. Sommige kinderen hadden een barbiepop, my littel pony, gereedschap, auto’s of een spelletje. Daar waren ze natuurlijk heel blij mee! Na alles uitpakken en cadeau papier te hebben opgeruimd, gingen ze wat eten en drinken. En rond een uur of half 12 ging ik weer weg, na een leuke dag te hebben met de kinderen. 
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